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2. Samenvatting  

Het boek begint met Lucy McDonnell. Lucy is niet zoals alle andere meisjes ze is een skater en 

draagt jongens kleding. Haar vrienden noemen haar ook jochie. In de klas is ze de beste verliefd 

briefjes schrijfster van de klas. Ze moet altijd voor andere meisjes de briefjes schrijven. Later 

op die dag komt Lucy en haar zus Millie thuis van school. De moeder van Lucy wappert met een 

envelop.  

Er zat een brief in van Tante Jo uit Canada. De oma van Lucy geeft een groot feest en ze zijn 

allemaal uitgenodigd. Ook de vader van Lucy is uitgenodigd eigenlijk wel vreemd, want de oma van 

Lucy had het nooit zo met haar vader. Haar oma had liever gewild dat ze met de saaie Canadees 

Howard was getrouwd. Maar haar moeder ging er stiekem vandoor met haar vader. Maar de vader 

van Lucy kan helaas niet mee omdat hij een nieuw contract heeft bij een ander bedrijf. Maar 

Lucy had er wel zin in, want het was 7 jaar geleden dat Lucy voor het laatst naar Canada is 

geweest. Maar Lucy denkt dat het niet door kan gaan want haar ouders zitten in geld nood. Maar 

gelukkig betaalt de oma van Lucy hun hele reis.  

Millie de zus van Lucy ziet de reis helemaal niet zitten ze blijft liever thuis vakantie vieren met 

haar vriend Finn.  

Een week na de brief zijn alle koffers gepakt en nemen Millie, Lucy en hun moeder afscheid van 

haar vader en Finn.  

Als ze in Canada aankomen, staat tante Jo met haar twee kinderen Mexico en Cuba hun op te 

wachten. Als ze naar  buiten lopen schrikken ze zich dood. Er staat en vel roze camper klaar om 

in te reizen. Tante Jo vond het een geweldig idee. De naam van de camper is ´Rambling Rose´.  

Ze redden het niet om in 1 dag naar de beste vriendin van de moeder van Lucy te rijden dus 

overnachten ze op een kampeerplek.  

Ze krijgen van tante Jo allemaal klusje. De eerst klus van Lucy is om bootschappen te gaan doen 

met Mexico. Dan ineens komt ze een jongen tegen die haar wel ziet zitten. Lucy moet er niks van 

weten en ze doet net of ze hem niet ziet. Paar uur later spreken ze toch met elkaar af. Maar aan 

het eind van de avond als de jongen haar wil zoenen drukt ze zeewier in zijn gezicht. Mexico en 

Cuba en Millie hebben Lucy heel hard uitgelachen en Millie en Cuba willen Lucy relatietips geven. 

Lucy zit dit niet zo zitten en negeert de 2 meiden.  

Na een paar dagen komen ze uit bij de beste vriendin van de moeder van Lucy. Sarah is de al de 

beste vriendin sinds de middelbare school. Haar moeder vindt het helemaal geweldig dat ze haar 



ouwe schoolvriendin weer ziet. Maar Lucy vindt het helemaal niet zo geweldig. De laatste keer 

dat ze bij Sarah op bezoek waren had ze een enorme klap van Kane de zoon van Sarah gekregen. 

Maar ze kon het wel ontzettend goed vinden met de broer van Kane Bodey heet hij.  

Ze zag het al helemaal voor zich weer samen met hem. Als ze allemaal buiten in de tuin zitten 

gaan ze barbecueën. Iedereen was blij dat ze eindelijk iets normaals te eten kregen. Van tante 

Jo kregen ze alleen maar gezond en vies eten. Kane en Lucy zitten naast elkaar maar ze negeren 

elkaar. Lucy interesseert zich meer in de broer van Kane. Ze praat de hele tijd met Bodey.   

De volgende dag zitten ze allemaal aan het ontbijt. Kane zegt dat hij naar het skatepark gaat 

Lucy ziet dat wel zitten en vraagt of ze mee mag. Kane doet eerst heel moeilijk maar later gaan 

ze toch met zijn tweeën naar de skatebaan. De vrienden van Kane vragen aan hem wie hij mee 

heeft genomen. Hij legt het hele verhaal uit en de jongens vinden het wel gezellig. Ze gaan een 

wedstrijd doen en de winnaar mag zoenen met Tara het knapste meisje die er is. Lucy vraagt of 

ze mee mag doen. Al de vrienden van Kane lachen haar uit en Kane schaamt zich dood. Maar Lucy 

mag uiteindelijk toch meedoen. Die Tara vindt dat niet zo leuk want ze heeft een oogje op Kane. 

Uiteindelijk wint Lucy de wedstrijd. Tara ziet de hele tijd met Kane te sjansen en te praten. 

Lucy kan het echt niet uitstaan en vraagt of Kane mee gaat naar huis. Lucy vindt het raar dat ze 

jaloers is op Tara. Ze zal toch niet verliefd zijn op Kane?  

Een dag na het skaten trekken ze er vaker met zijn tweeën er op uit.  

Lucy vindt het helmaal geweldig en Kane ook maar die laat het niet zo merken. Ze doen allebei 

nog een beetje stoer tegen elkaar net of ze niks voor elkaar voelen.  

De volgende dag gaan ze er met de hele familie erop uit om te gaan kanoenen. Lucy heeft er 

helemaal geen zin en met wie moet ze in een kano met Kane. Uiteindelijk valt Lucy overboord als 

ze een foto van een beer wil maken. Toen Kane haar hielp wist ze het zeker dat ze helemaal gek 

was van hem.  

Later op de avond gingen ze samen naar buiten eerst even skaten en daarna romantische praten 

in het gras. Kane zegt dat Tara niet zijn type is. Lucy is erg blij om dat te horen zeker. Later die 

avond als Lucy in bed licht hoort ze Bodey naar buiten komen en een gesprek voeren met zijn 

telefoon. Dan hoort ze dat Kane morgen middag een date heeft met Tara. Op dat moment zakt 

de wereld onder Lucy’s voeten vandaan. Zou alles wat Kane gezegd heeft nep zijn? Zou hij alles 

gelogen hebben? Allemaal vragen waar ze geen antwoord op heeft en ze gaat morgen alweer weg. 

Lucy is woedend en beslist om hem morgen is te laten zien dat ze ook geen bal om Kane geeft. 

Maar uiteindelijk stromen de tranen over haar wangen en verstopt ze zich in haar kussen zodat 

niemand haar hoort.  

De volgende ochtend ging ze met het ontbijt ver uit de buurt van Kane zitten. Kane vraagt later 

nog of ze mee gaat naar het skatepark om te praten maar Lucy snauwt Kane helemaal af en zegt 

dat ze liever gaat winkelen. Na het winkelen, eten ze nog even en dan vertrekken ze. Millie vraagt 

aan Lucy waarom ze nu ineens zo bod doet tegen Kane. Lucy praat zich eronder uit en zegt dat ze 

hem nog steeds zo vervelend vond als vroeger en er niks mee te maken wil hebben.  

Een paar minuten later komt Lucy erachter dat het allemaal niet waar was. Kane wou helemaal 

geen date met Tara. Tara had het aan iedereen verteld alleen Kane zelf vergeten te vragen. En 

toen ze Kane had gevraagd heeft hij nee gezegd. Lucy voelt zich nu zo schuldig ze kan wel in 



huilen uitbarsten. Het halve verhaal van Cuba hoort ze niet meer. Ze rent naar de achtertuin en 

ze vraagt aan Sarah waar Kane is. Maar Kane is al weg en hij komt ze ook niet uit zwaaien.  

Tante Jo start de roze camper en ze vertrekken naar de volgende bestemming. Ze stoppen bij 

een erg Luxe hotel ‘Chateau aan Lake Louise’ daar overnachten ze die nacht.  

De volgende dag nemen ze afscheid van het luxe hotel en reizen ze door naar het huis van tante 

Jo en oom Hector. Ondertussen probeert Lucy de mobiel van haar moeder te vinden om het 

nummer van Kane te vinden. Maar ze wordt steeds door van alles gestoord.  

De volgende dag gaan ze naar het feest van hun oma. Als ze bij het huis aankomen ze een grote 

villa met alles erop en eraan. Later op de middag neemt oma de meiden mee naar de kapper en 

laat hun make- up doen en geeft hun mooie kleren voor het feest. Tegen de avond komen de 

eerste gasten maar Lucy heeft geen zin. Ze trekt zich terug in de studeerkamer waar het 

nummer van Bodey licht. Ze belt hem op en krijgt het nummer van Kane. Kane neemt op en hij 

zegt dat hij nu voor het raam staat. Lucy kan niet op van geluk ze is zo blij om Kane te zien. Later 

op de avond zoenen en dansen ze. Ze zijn dol verliefd op elkaar. Ze hebben alles uitgepraat van 

de dagen ervoor en er is geen ruzie meer.  

Maar de volgende dag moeten ze toch echt afscheid gaan nemen.  

Als Lucy weer thuis komt vertelt ze alles aan haar vrienden Maisie en Lucas. Maar Lucy is ook wel 

een beetje sip omdat ze Kane waarschijnlijk heel lang niet ziet. Maar dan heeft Maisie een leuk 

idee. Lucy kan in het begin van het verhaal goed liefdes briefen maken voor iedereen behalve 

voor zichzelf. En Maisie zegt dat ze nu maar is een brief voor zichzelf moet schrijven aan Kane.  

Lieve kane… 

De hoofdpersonen zijn: Lucy en later ook Kane. 

De bijfiguren zijn: Moeder en vader van Lucy, Millie de zus van Lucy, Maisie de vriendin van 

Lucy, Lucas een vriend van Lucy, Tante Jo en oom Hector, Cuba, Mexico neef en nicht van Lucy, 

Kane (in het begin), Body en Sarah (de vriendin van de moeder van Lucy en haar kinderen) en de 

oma van Lucy. 

De eigenschappen van de hoofdpersonen en de bijfiguren zijn: 

Lucy: Stoer, jongensachtig, gevoelig en kwetsbaar. 

Millie: Gevoelig, lief, zorgzaam en helpt graag met problemen. 

Tante Jo: Gezellig, druk, lief, vrolijk en energie rijk. 

Cuba: Vind uiterlijk belangrijk, echt een meisje, lief en eigenwijs. 

Mexico: Stil en gevoelig. 

Kane: Stil, lief, kwetsbaar en heeft veel voor Lucy over. 

Bodey: Vind zichzelf heel wat, knap en stijlvol. 

Sarah: Vriendelijk en goede vriendinnen met de moeder van Lucy. 

Oma: Rijk, eigenwijs, netjes, aardig en heeft veel voor de kleinkinderen over. 

Waar de gebeurtenissen zich afspelen: De gebeurtenissen spelen zich af in canada. Bij de 

beste vriendin van de moeder van Lucy ( Sarah) en bij de oma van Lucy. En later in het boek als 

ze weer thuis zijn. 

Hoe het verhaal is afgelopen: Het verhaal is opgebouwd met een ik-persoon je hoort de rest 

wel maar een beetje op de achtergrond. Je ziet het eigenlijk het meest uit de ogen van Lucy. Er 

zijn af en toe nog wat terugwijzigingen naar vroeger maar niet erg veel. Verder heeft het boek 

veel bijfiguren. 



 

 

 

3. Over de auteur: Liz Elwes 
 

Liz Elwes heeft gewerkt in een veilinghuis, voor een internet datingbureau en als serveerster in 

een theehuis (waar ze werd ontslagen omdat ze meer boeken las, dan thee aan het serveren was). 

Tegenwoordig werkt Liz als lerares. Liz woont in Noord Londen met haar man en vier kinderen. 

Dit was niet het eerste Boek van Liz, ze heeft nog 2 andere boeken en die heten: ‘Vakantie 

Kriebels’ En ‘Tintelend Verliefd’. 

 

 

4. Leeservaringen 
 

Ik vind dit boek echt leuk. Het is echt een meisjes boek. Misschien wel een beetje te makkelijk 

voor mijn leeftijd maar je leest het zo door. Ik had het boek in 2 dagen uit omdat je graag 

verder wilt weten wat er gaat gebeuren. Ik vind alleen het open einde niet zo leuk, ik had graag 

willen weten hoe het afloopt tussen Kane en Lucy. Het boek staat niet in de verleden tijd daar 

ben ik wel blij mee, want vind boeken in de tegenwoordig tijd leuker om te lezen. 

 

 

5. Verwerkingsopdracht 

In deze verwerkingsopdracht ga ik 4 stukjes schrijven. Ik ga net doen of zei het verhaal door 

een dagboek bij houd. En dan moet ik 4 stukjes schrijven over dingen die zei daarin zou 

opschrijven.  

1: We zijn nu in Canada aangekomen. Ik heb er echt ontzettend zin in. We rijden in een roze 

camper naar de vriendin van mijn moeder met tante Jo. Daar zie ik Kane ook weer. Ik kan het 

echt niet met hem vinden. Ik denk dat ik daar het meeste tegenop zie. Kane heeft me vroeger 

echt hard geslagen ik pak hem echt terug dit jaar. Nou, ik ga nog even slapen ben nog moe van de 

reis.  

2: We zijn aangekomen bij de vriendin van mijn moeder. Nou hopen dat ik niet meer dat vieze 

eten van tante Jo hoef te eten. Gelukkig ik zie de barbecue staan. Daar komt Kane aanlopen hij is 

wel veranderd zeg. Hij zegt bijna niks. Integendeel tot Kane is zijn broer echt super leuk. Maar 

ik denk nu wie vind mij nou leuk ik lijk toch alleen maar op een jongen. Ik vind het eigenlijk ook 

helemaal niet leuk dat ze mij een jongen noemen.  

3: Ik vind Kane echt leuk dagboek. Ik denk dat ik verliefd op hem ben. Maar dat kan toch niet 

Lucy die verliefd wordt? Ik snap er niks van hij is echt veranderd. Ik ga vanmiddag met het 

skaten dat wordt echt leuk kan haast niet wachten!! 

4: Ik haat Kane en ik haat die Tara. Waarom deed Kane of hij mij ook leuk vind en gaat hij nu 

met haar op date. Ik hoef Kane nooit meer te zien. Ik ben blij dat we overmorgen weg gaan. 

Eindelijk weg uit dit stomme huis. Kane is dus echt niet veranderd.. 

 


